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Opa van Ted, veerman van Brnenoord

Een paar jaar geleden be-
zocht ik met mijn vrouw Arina
het eiland van Brienenoord.
Zij was er sinds haar meis-
jestijd niet meer geweest en
benieuwd of ze er nog veel
van vroeger zou aantreffen.
Of het ‘veerhuis’, de keet van
haar grootvader Teun, er nog
zou zijn, bijvoorbeeld.

Teun Middelkoop was in Sliedrecht
geboren en had als baggeraar over

de wereld gezworven. Hoewel hij

een gezin had met zes kinderen (zijn
jongste zoontje is in de Nassauha-
ven verdronken), kon hij thuis zijn
draai niet vinden. Doorgaans was hij
maanden van huis. En wanneer hij

in Rotterdam was, stapte hij na een
tijdje de deur uit met de medede-

ling “ik ga even naar die man” om
vervolgens drie dagen weg te blijven.
Vanuit Noord-Afrika stuurde hij veel
foto’s naar huis. Daar zit een mooie
historische opname bij van de begrafe-
nis in Tunesié, van een baggerknecht
die zichzelf van het leven had beroofd
(een van de grafkransen draagt de
tekst ‘Les camarades des hollandais’),
maar ook een kiekje met hem, staand
voor een woud van cactussen. Zijn
slecht ziende vrouw merkte op: “Hij
was zeker weer dronken, dat al die
mensen achter hem aan lopen.” Opa
hield inderdaad van een stevig glas,
maar aan het eind van zijn leven ging
hij bij de blauwe knoop — volgens de
familie omdat hij vol zat — en werd
begraven met op zijn kist de vlag van
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de IOGT, de Internationale Orde van
Goede Tempeliers. Tijdens de oorlog
baggerde hij in Zuid-Frankrijk voor de
Sliedrechtse firma Groenendijk en aan
het eind van zijn loopbaan voer hij,
hoewel hij geen slag kon zwemmen,
als roerganger op ‘de bootjes van
Simons’, de lichters van schroothan-
delaar Simons op Katendrecht. Na zijn
pensionering werd hij veerman over
de Kreek, van IJsselmonde naar het
eiland van Brienenoord. Als het druk
was met het kabelpontje en anders met
de roeiboot.

Teun M:ddelkoop in Noord- A!nka

Opa van Ted met het kabelpontje

Arina vertelt: “Ik ging vaak met mijn
vader* naar opa toe. Ik noemde hem
Opa van Ted vanwege zijn hond
Teddy. Het eiland was een paradijs.

Er was veel wild terrein, er waren
volkstuintjes, er was een kamp van de
padvinders, een clubhuis van de Arend
en de Zeemeeuw en er was een terrein
waar politichonden werden afgericht.
Opa had er een geit staan, waarvan ik
de melk mocht drinken en hij peurde
paling tussen de sloopschepen aan de
overkant van de Kreek. Hij had een
goede relatie met de gebruikers van
het eiland, met name met hondentrai-
ner Manus. Ik kreeg dan ook vaak
groente mee naar huis en soms een
wilde eend. We moesten dan wel zorg-
vuldig om de hagel heen eten. Er was
ook een strandje en ik herinner mij dat
ik er eens heb geschaatst. Dat moet

in de strenge winter van 1946 zijn
geweest. Later maakte ik er ook de
1-Meiviering van het Zuidervolkshuis
mee, met dansen om de Meiboom.
Teddy was een goedzak die met zich
liet sollen. Toen opa als herder mee-
deed in een kerstspel in het clubhuis
van de Arend en de Zeemeeuw (met

als dank een kruik jenever), lag Teddy
de hele voorstelling met hem op het
podium.

Bal gehakt

‘s Avonds reed opa met Teddy in de
fietstas naar huis, naar de Nijverheids-
straat op Feijenoord. Als ze door de
Oranjeboomstraat kwamen, sprong
Teddy uit de tas en holde vooruit naar
opa’s stamcafé, omdat hij wist dat

hij daar een bal gehakt kreeg. Maar
uiteindelijk werd hij vals en heeft opa
hem met een binnenschipper geruild

Arina Middelkoop in 1946
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voor een zak kolen”.

Opa van Ted is 72 jaar geworden.
Arina en ik zochten hem voor het
laatst op, een dag voor zijn overlij-
den, in een soort hospice, een somber
souterrain aan de Heemraadssingel.
Hoewel hij op sterven lag liet hij zich
de gerookte paling die zijn zus Kee
voor hem had meegebracht, nog goed
smaken.

Jan Wagner
kunst@janwagner.nl

* De ouders van Arina Middelkoop
verloren twee dochtertjes in het vrij-
wel vergeten Engelse bombardement
op Oud-Feijenoord op 29 juni 1940.
Jan Wagner schrijft over deze tragedie
in het verhaal Verborgen verdriet in
zijn bundel Puin en vriendschap. Deze
verhalenbundel, waarin hij ook over
zijn eigen oorlogsverleden vertelt,
wordt u portvrij toegezonden na
overmaking van €19,95 op bankreke-
ningnummer NL38 RABO 0356 3206
26, t.n.v. M.J.Wagner, met vermelding
Puin en vriendschap en uw naam,
adres en postcode.



